\«‘: Kerk Nieuw Amsterdam-Veenoord
13 april 2025 Voorganger: Ds. G.W. van Vliet.

Organist: Mevr. Willy Misker
Paars
Paars is de kleur van stil worden en ruimte zoeken
vanuit de Bron tot inkeer komen
en bevrijding vinden

Thema- Jezus brengt hoop -

VOORBEREIDING

Woord van welkom, mededelingen

Intochtslied: 552:1, 2 en 3 Dit is een dag van zingen

Dit is een dag van zingen!
Voorgoed zijn wij bevrijd.
Gods kracht zal ons omringen,
zijn liefde duurt altijd.
Ontsloten is de poort
scharnierend op de vrede,

wij zullen binnentreden

en leven ongestoord.

Zijn intocht werd tot teken,
tot hoeksteen van het recht;
van vrede kwam Hij spreken,
van leven warm en echt.
Gezegend is zijn Naam.

Hij heeft aan ons zijn leven
en liefde doorgegeven

tot grond van ons bestaan.

Dit is een dag van zegen,
een dag van feest en licht,
van palmen hoog geheven,
van zon en vergezicht.
Geef ons vandaag de moed



het met uw naam te wagen,
uw vrede uit te dragen.
Looft God, want Hij is goed!

Bemoediging en groet

Aanvangswoorden

Lied: G.o.t.z. 70:1  Heer, leer ons zien (Mel. Blijf bij mij, Heer)
Heer, leer ons zien, want soms lijkt dit bestaan,
zinloos en vaag, in nevels op te gaan

voelen wij ons verloren en alleen,
dwalen wij zomaar rond en nergens heen.

Gebed om ontferming
Lied: G.o.t.z. 70:3  Heer, onze God
Heer, onze God, U maakt ons duister licht;
in onze mist schept u een vergezicht,
ieder van ons, hoe nietig hij ook is,
heeft in uw samenhang betekenis
Leefregel: Rom. 12:1-2, 9-11
Lied: G.o.t.z. 70:4 U bent de kracht
U bent de kracht die ons tot leven riep,
U bent de hoop van allen die U schiep
U bent de band die heel de mensheid bindt,
U het geluk dat zij tenslotte vindt.
DIENST VAN HET WOORD

Gebed voor de opening van het Woord



Schriftlezing: Ps. 118:1-2; 22-29
Lied: Ps. 118:1 en 7 (DNP)

1.Laat iedereen Gods goedheid prijzen;
zijn liefde houdt voor eeuwig stand.
Laat Israél Hem eer bewijzen:

Zijn liefde houdt voor eeuwig stand.’
Herhaal het zingend, priesterkoren:
Zijn liefde houdt voor eeuwig stand.’
Als je de HEER dient, laat het horen:
Zijn liefde houdt voor eeuwig stand.’

7. Wij zegenen de grote koning

die komt in naam van God, de HEER.
Vier nu het feest mee in zijn woning;
leg offergaven voor Hem neer.

Mijn God, ik zal U dank bewijzen,
met groene twijgen in de hand.

Laat iedereen zijn goedheid prijzen;
zijn liefde houdt voor eeuwig stand.

Schriftlezing: Luc. 19:28-40
Lied: 435:1en4 Hef op uw hoofden, poorten wijd

Hef op uw hoofden, poorten wijd!
Wie is het, die hier binnenrijdt?
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid
en Heiland vol barmhartigheid!

Hij geeft de wereld 't leven weer.
Juich blijde, zing uw God ter eer,
loof Hem, die sterk van daad

de deuren binnengaat.

Hef op uw hoofden, poorten wijd!
Elk hart zij Hem ter woon bereid!
De palmen van uw eerbied spreid
de weg langs, die uw koning rijdt.



Hij komt tot u met troost en vreé
en brengt u heil en liefde mee.
Geprezen zij de Heer,

Hij geeft u 't leven weer!

Verkondiging

Lied: Van Harte 100 Waar U in eenvoud binnenrijdt (A. Bronswijk,
Mel. lied 753)

Waar U in eenvoud binnenrijdt, / waar het hosanna klinkt,.
waar de liefde U haar palmen spreidt, / daar is God mensgezind.

Waar mensen vrienden zijn in God, / waar leven wordt gedeeld,
waar de grenzen opgebroken zijn, / daar wordt een mens geheeld.

Waar U bij ons uw intocht houdt, / waar licht is, nieuwe groei,
waar de lentemorgen zich ontvouwt, / daar komt de mens tot bloei.

Waar niemand vreemd of vijand is, / waar vrede ieder bindt,
waar het recht de laatste woorden spreekt, / daar wordt de mens Gods
kind.

GAVEN EN GEBEDEN

Dankzegging en voorbede — Stilte — Onze Vader
Collecte: 1¢ Diaconie, 2 ¢ Pastoraat en Eredienst
Slotlied: 418:1,2en 3 God, schenk ons de kracht

God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,

dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.

Zijn wij in U een,

samen op uw wegen

dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.



Niemand kan alleen,

Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen

naar wie vrede vragen.

Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, —
vruchtbaar in de Heer.

Vrede, vrede laat

Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede

ons hart rusten mag.

WEGZENDING EN ZEGEN
Zending en Zegen
Amen — Lied 415:3
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Orgelspel

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken




Nieuwsbrief
Omzien naar elkaar
Opgenomen in het Scheperziekenhuis.
- Dhr. R. Wesseling, Trumanstraat.
- Dhr. J. Letteboer, Trumanstraat.

Vandaag met Palmzondag gaan we de Stille Week in. Kruisdragen
wordt voelbaar. En soms past ons eigen leven daar zomaar in, omdat
het zwaar kan wegen. Dan hebben we dragers nodig. Mensen die naar
ons omzien. We hebben elkaar nodig om te helpen in de verte het
Licht van Pasen te zien. Dat kan weer moed geven. En de wetenschap
van opstaan en weer verder gaan. Daarom bidden we:

God wees ons nabij als we het niet meer zien zitten.
Voed ons met uw kracht en levensvreugde,
juist in moeilijke tijden.
Maak ons hart ruim en geef ons lange adem.
Omwille van uw naam!
Open inloop
Dinsdagmiddag is er van 14.00 — 16.00 uur de open inloop in de
consistorie van de kerk. Ik ontvang u graag om even bij te praten of
wat met elkaar te delen. Koffie en thee staan klaar. U kunt door de
groene zijdeur naar binnen. Van harte welkom!

Gemeenteberaad.
Woensdagavond 23 april a.s. is om 19.30 uur ons gemeenteberaad.
Noteert u vast deze datum!!!

We beginnen, na opening en welkom, deze avond met de presentatie
van de jaarrekeningen 2024 van de taakgroepen Diaconie en Beheer.

Zoals u ongetwijfeld weet, heeft ds. Van Vliet het beroep naar Gees
per 1 juli a.s. aangenomen. Ze zal vanaf dan nog voor 30% bij ons in
de gemeente werkzaam blijven.

Dit brengt voor onze gemeente de nodige veranderingen met zich mee.
Daarom willen we samen met u de mogelijkheden bespreken over de
toekomst van onze Zuiderkerkgemeente.

Uw wordt van harte uitgenodigd hierover mee te denken.



Het gaat immers over de toekomst van ons allemaal en is het niet
alleen een zaak voor en van de kerkenraad.

We rekenen op uw komst!!!!

Bloemen.

De bloemen worden gebracht door: Mevr. A. Winkel
Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:

Mevr. F.G. Keep-de Vries, Karel Palmstraat

Samen op Zoek.

In navolging van zondagavond 11 februari van vorig jaar willen we
weer een muziekavond houden op zondagavond 13 april a.s. We
vragen aan belangstellenden om zelf een stukje muziek op te zoeken
waardoor je bent geraakt. De bedoeling is om dit stuk muziek op deze
avond mee te nemen. We kunnen dit dan laten horen en wie dit heeft
meegenomen mag dan vertellen wat hem of haar daarin zo aanspreekt.
De muziek kan en mag van alles zijn. Op de avond zelf kun je gewoon
een CD of USB stick meenemen waarop het stukje staat. Als je iets
van Spotify of Youtube wilt laten horen dan is dat ook goed. In dat
geval graag een paar dagen van te voren mij laten weten om welk stuk
het gaat dan kan ik het opnemen.

Mijn e-mail adres is : derk.vegter@gmail.com

Het stukje moet niet langer zijn dan ongeveer 5 minuten. Je mag ook
een paar stukjes meenemen voor als er extra ruimte en tijd is.
Uiteraard als je alleen wilt komen luisteren ook van harte welkom.
Als je denkt: Dit is iets voor mij, kom dan op genoemde datum. We
beginnen om 19.00 uur. De zaal is open vanaf 18.30uur. Koffie en thee
staan klaar.

Namens de voorbereidingsgroep, Derk Vegter

40-dagentijdactie Small Miracles

De stichting help o.a. kinderen(veelal Sinti) die in een kindertehuis
wonen waar de overheid nauwelijks hulp biedt. Vanwege de oorlog is
de toestroom van weeskinderen enorm toegenomen en dreigt he
kindertehuis overvol te raken. Om toch zoveel mogelijk hulp te bieden
is de hulp van Small Miracles hard nodig.

Gebed van Father Pavlo, voorganger in Oekraine

Goede God,


mailto:derk.vegter@gmail.com

‘“Vrede zij met jullie!’

Het waren de eerste woorden die U tot de discipelen sprak na uw
opstanding.

Vaak beseffen wij niet van hoeveel waarde vrede, liefde en de mensen
om ons heen zijn.

We nemen ze voor lief, alsof ze altijd bij ons leven horen.

God,

wij weten deze kostbare geschenken, die U zo overvloedig geeft,
vaak niet op juiste waarde te schatten.

Alleen als we ze verliezen proberen we ze opnieuw te vinden.

Wij vragen U om vrede, liefde, en wijsheid om dit leven waardig te
leven.

Zonder vrede kunnen wij niet bouwen aan een betere wereld,
Zonder liefde kunnen wij onze naasten niet zien,

Zonder wijsheid kunnen we het leven niet het leven waard maken.
Heer, wij bidden U om vrede.

Wij smeken U of het geweld van de oorlog mag stoppen,

zodat Oekraiense kinderen weer in vrede kunnen leven en

zij hun vaders en moeders - die nu vechten aan de frontlinie - weer in
de armen kunnen sluiten.

We bidden U om vrede, waardigheid en leven.

Dat dood en verderf mogen plaatsmaken voor uw eeuwige vrede.
Amen

Heeft u uw spaarzakje al ingeleverd? U kunt natuurlijk ook uw
bijdrage overmaken op NL6O9RBRB0851567320 t.n.v Diaconie
Zuiderkerk Nieuw Amsterdam o.v.v. ‘Small Miracles’ We bevelen
deze actie van harte bij u aan.

Zondag 20 april. 1¢ Paasdag
Voorganger: Ds. G.W. van Vliet.
Organist: mevr. Willy Misker
Collecten: 1¢ Diaconie,
2° Pastoraat en Eredienst

Uitgang: 40 - dagen project

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website)
Nieuwsbrief@pknnav.nl
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